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Huifkartocht op 8 juli 2024 

Heeft u altijd al eens willen genieten van een ontspannen rit door het prachtige landschap rondom Baarlo, maar 

kunt u niet deelnemen aan een fietstocht of andere bezoeken? 

Dan hebben wij goed nieuws voor u!   

Op 8 juli 2024 organiseren wij speciaal voor ouderen van Baarlo een huifkartocht vanaf ‘t Paedje. Een unieke 

kans om samen met anderen te genieten van een gezellige middag in de buitenlucht. 

De huifkartocht is speciaal ontworpen voor mensen die niet zelfstandig kunnen fietsen of moeilijk kunnen lopen. 

Dankzij de hulpvaardige begeleiders kunt u gemakkelijk instappen en plaatsnemen in de comfortabele wagen. 

De tocht start om 13.00 uur, duurt ongeveer twee en een half uur en is geschikt 

voor maximaal 26 personen. Dit zorgt voor een intieme sfeer waarin u in alle rust 

kunt genieten van de omgeving en het gezelschap. Onderweg maken we een 

tussenstop voor een kopje koffie met/of een lekkere verrassing. 

Voor deze activiteit kunt u zich opgeven en wel voor 26 juni 2024 door een briefje 

in de brievenbus bij ‘t Paedje te deponeren met daarop duidelijk het aantal 

personen, uw naam, adres en telefoonnummer en eventuele speciale zaken 

waar wij rekening mee moeten houden. Ook kunt u zich opgeven per mail 

info@kbobaarlo.nl  Ook dan de gevraagde gegevens vermelden. Lukt het op 

genoemde manieren niet om u op te geven dan kunt u op 26 juni 2024 tussen 

10.00 en 12.00 uur bellen met Mirjam Veenhof, penningmeester van de KBO, 

onder telefoonnummer 077-8509652 

Gratis mee met de Museum Plus Bus op 25 november 

De KBO Baarlo heeft bij de Museum Plus Bus een gratis reis kunnen boeken voor KBO leden en niet leden. Deze 

reis zal plaats vinden op 25 november 2024. Opstapplaats bij vertrek is Wilhelminastraat 11A Zaal Unitas Baarlo 

om 8.00 uur en we zullen om ongeveer 17.45 uur terug zijn in Baarlo. De reis gaat naar het H`ART Museum in 

Amsterdam. Het H`ART is gelegen in het prachtige Amstelhof, gebouwd in klassieke stijl in de zeventiende 

eeuw. In het museum kunt u Nederlandse en internationale kunst bewonderen. De Museum Plus Bus rijdt voor 

groepen ouderen die zonder deze bus niet meer in staat zijn een museum te bezoeken. Dat kan te maken hebben 

met leeftijd, lichamelijke conditie en/of geïsoleerde leefomgeving.  

 

De tourbus is erop ingesteld om 16 opvouwbare 

rolstoelen/rollators, 1 elektrische rolstoel of 2 vaste rolstoelen te 

vervoeren. Mensen die afhankelijk zijn van een begeleider 

(familieleden/kennissen) kunnen hier gebruik van maken. Deze 

mogen jonger zijn dan 70 jaar. Opgave en info kan bij Wiel 

Welles via mail welleswiel@gmail.com of een briefje in de 

brievenbus bij Ut Paedje. Vermelden graag: naam, adres, 

leeftijd, welk hulpmiddel (rolstoel, rollator of vaste rolstoel) en 

mailadres.  

 

Bellen mag ook, 06 30797291. 

Heerlijk, even er lekker op uit. 

 



 

Toekomstige activiteiten 

29 mei – Lente fietstocht – 45 km    3 t/m 7 juni – Vakantiereis Lüneburgerheide 

17 juni – Rondleiding Kasteel Keverberg Kessel  8 juli - Huifkartocht 

17 juli – Fietstocht 25 km      Zie verder ons jaarboekje of website. 

Bezoek Kasteel Keverberg Kessel. 

Maandag 17 juni gaan we een bezoek brengen aan dit Kasteel. We zullen dan een rondleiding en verdere uitleg 

krijgen over de historie van dit kasteel. De Keverberg is in 2015 in een nieuw jasje gestoken. De oorsprong ligt 

in het jaar 950 toen de tolrechten aan de Graven van Kessel werden toegekend. Men bouwde toen een grote stenen 

toren. Hoe de situatie nu is zal u duidelijk verteld worden tijdens de rondleiding. 

De rondleiding begint om 14.00 uur. Samenkomst om 13.15 uur op de markt waarna we bij goed weer op de 

fiets richting Kessel gaan. Lukt dit niet dan kunt u op eigen gelegenheid richting Kessel gaan.  

Als u wilt deelnemen moet u zich voor 12 juni opgeven. Hoe: Noteer uw gegevens (naam aantal personen, 

telefoonnummer en of u meefietst) op een briefje en deponeer dat in een envelop samen met de eigen bijdrage 

van € 7,50 per persoon in de brievenbus bij t Paedje. Wat krijgt u hiervoor: Rondleiding met natuurlijk koffie of 

thee met een stuk vlaai. 

 

Terugblik backstage tour theater De Maaspoort Venlo 
Op 22 april bood zich een unieke gelegenheid voor KBO-leden om bij 

theater De Maaspoort deel te nemen aan een backstage tour. De interesse 

onder de leden was groot en aangekomen bij De Maaspoort (per fiets of 

auto) volgde een hartelijk welkom door enthousiaste vrijwilligers.   

Tijdens de rondleiding mochten de deelnemers achter de schermen kijken 

en werden deze meegenomen naar de foyers, de kleedkamers, het toneel 

en de artiestenfoyer. Er volgde een uitgebreide en interessante uitleg over 

wat er zoal nodig is om een voorstelling op te kunnen voeren en over wat 

er tijdens een voorstelling allemaal achter de schermen plaatsvindt. Dit 

beperkt zich niet alleen tot licht en geluid. Er werd inzicht gegeven in de complexe organisatie, hoe te handelen 

bij calamiteiten en het verdere reilen en zeilen van een theater zoals De Maaspoort dat is. Ook een stukje historie 

van De Maaspoort werd meegenomen. Zo waren er een aantal opmerkelijke zaken en herinneringen aan bepaalde, 

aan De Maaspoort verbonden mensen bewaard. Dit varieert van met de handgeschreven teksten en tekeningen 

van artiesten tot aan zalen met de naam van personen zoals de Boermans zaal als herinnering aan Frans Boermans 

een Venlose muziekschrijver. Na afloop van deze exclusieve backstage tour stond er een drankje met een heerlijk 

stuk gebak voor iedereen klaar. Even rust, ook zodat de fietsers het einde van een flinke hagelbui konden 

afwachten voordat ze huiswaarts gingen. Al met al een geslaagde en interessante middag.   

Op onze website vindt u ook dit verslag, echter nog aangevuld met een aantal  foto’s van deze excursie.. 

 

Excursie Kasteel De Berckt 

Maandag 29 april jl. stond er een excursie gepland bij Kasteel De Berckt 

in eigen dorp. Ca. 70 KBO-leden hadden zich aangemeld. Vanwege het 

aantal verdeeld over een ochtend- en middagsessie. Na de ontvangst met 

koffie/thee en vlaai volgden rondleidingen door de diverse historische 

maar ook (recent) nieuwe gebouwen op het complex. Die werden o.a. 

verzorgd door eigenaar Paul Nagels en diens zoon Niek.  Kasteel De 

Berckt wordt al rond de 12e/13e eeuw genoemd met Godefridus van Eyll 

als eigenaar. De familie van Eyll was tot aan het einde van de 16e eeuw de 

rijkste familie van Baarlo. Het kasteel kende door de eeuwen heen diverse 

eigenaren en bewoners en is diverse malen gerenoveerd. Tijdens de 20e eeuw heeft Kasteel De Berckt onderdak 

geboden aan verschillende kloosterorden. Sinds 1995 is het eigendom van de familie Nagels, die er een succesvol 

evenementen- en congrescentrum van hebben gemaakt.   

Op onze  website www.kbobaarlo.nl een uitgebreider verslag met foto’s  en ander actueel (foto)nieuws. 


